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Voorwoord
Vol trots en met een tevreden gevoel mag 
ik de april editie van de Nieuwe NWC-er 
inleiden. Onze voorzitter Nils heeft in 
zijn voorwoord al een heleboel positieve 
zaken belicht die ik alleen maar kan be-
amen. Als redactie zijn we erg dankbaar 
voor alle lovende reacties naar aanleiding 
van de jubileum uitgave. Deze stimuleren 
ons enorm om met dezelfde energie nog 
heel veel mooie nieuwe edities te reali-
seren. We zijn ook in een vergevorderd 
stadium met 2 gemotiveerde jonge honden 
die met hun enthousiasme en ideeën een 
grote aanwinst voor onze redactie zullen 
zijn. Meer daarover in de zomereditie van 
ons clubblad.

Kijkend naar de inhoud van deze editie, 
ben ik in het bijzonder blij met de inzen-
ding vanuit het meiden- en vrouwenvoet-
bal. Door de bekende omstandigheden 
konden we helaas gedurende enige tijd 
geen aandacht besteden aan het reilen 
en zeilen binnen deze afdeling. Laat deze 
bijdrage gevolgd worden door nog vele 
meer.

Ook de veteranen laten zich weer van 
hun allerbeste kant zien. Een erg humo-
ristische bijdrage, vergeet deze niet te 
lezen! Zo kan ik nog wel even doorgaan, 
mijn dank gaat weer uit naar alle corres-
pondenten voor hun bijdragen.

Ook de vertrouwde rubrieken van mijn 
collega’s zijn weer aanwezig. De lief-
hebbers van de Engelse voetbalcultuur 
kunnen hun hart ophalen. Onze enorm 
productieve Jelle, is recent weer voor 
een weekend naar Engeland geweest. Hij 
maakt ons deelgenoot van zijn boeiende 
reisverhaal.

Ik hoop dat iedereen een fi jne Pasen 
heeft gehad. Ik wens alle teams heel veel 
succes bij de laatste wedstrijden. Hope-
lijk mogen we veel teams in de afsluiten-
de editie in het zonnetje zetten vanwege 
een kampioenschap.
Iedereen heel veel leesplezier !!

 Paul Debeij, hoofdredacteur
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Zo hebben jullie onlangs genoten van 
een geweldige editie van de NWC Quiz. 
De deelnemers gingen fanatiek de strijd 
met elkaar aan, in de hoop die felbegeer-
de beker voor het slimste team van NWC 
te bemachtigen. Hulde aan de redactie 
van de NWC’er voor hun eerste plek, het 
bestuur zette de achtervolging goed in 
maar kwam net te kort. Complimenten 
ook aan de organisatie en natuurlijk aan 
alle teams die hebben meegedaan!

Ook de Vriendinnendagen waren een 
groot succes. Op vier gezellige woens-
dagen hebben we een heleboel enthou-
siaste meiden mogen verwelkomen op 
ons sportpark. Ze maakten kennis met 
het voetbalspelletje, kregen leuke trai-
ningen en ontdekten vooral hoeveel ple-
zier je kunt beleven bij NWC. We hebben 
inmiddels een super enthousiaste groep 
meiden die elke donderdag bij ons traint. 
Fantastisch om te zien hoe dit groeit!

Verder wil ik graag twee nieuwe be-
stuursleden verwelkomen. Ruud Oosting 
is gestart als voorzitter Senioren, en Mark 

Voorwoord 
van de 
voorzitter

WAT IS HET TOCH FANTASTISCH OM TE ZIEN HOE ONZE CLUB BRUIST. OOK DIT SEIZOEN HEB-
BEN WE ALWEER EEN HOOP MOOIE MOMENTEN BELEEFD, EN DAAR BLIK IK IN DIT VOORWOORD 
GRAAG MET JULLIE OP TERUG.

»

Snijders neemt de portefeuille Algemene 
Zaken voor zijn rekening. Fijn dat jullie je 
willen inzetten voor NWC, samen bou-
wen we verder aan de toekomst van onze 
vereniging!

En wat een mijlpaal: ons clubblad De 
Nieuwe NWC-er bestaat maar liefst 50 
jaar! De jubileumeditie die onlangs op 
de deurmat viel, laat prachtig zien hoe 
rijk de geschiedenis van ons blad is. Met 
vertrouwde rubrieken, mooie verhalen 
en herinneringen van vroeger. Dank aan 
iedereen die hieraan bijdraagt en ervoor 
zorgt dat we dit pareltje nog steeds met 
veel plezier lezen.

Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: NWC 
draait op de inzet van onze vrijwilligers 
en de steun van onze sponsoren. Zonder 
jullie geen NWC! Om onze waardering te 
laten blijken, organiseren we binnenkort 
een gezellige avond voor alle vrijwilligers 
én sponsoren. Met als thema: “Feest 
mee met NWC”. Zet 16 mei alvast in 
je agenda, want het belooft een mooie 
avond te worden.
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Tot slot: wat een topprestatie van ons 
tweede elftal! Na een bloedstollende pe-
naltyreeks op ons eigen sportpark heb-
ben zij zich geplaatst voor de bekerfinale. 
Een prachtige beloning voor al het harde 
werk. Heel veel succes mannen, we kijken 
uit naar de finale!

Op naar de zomer, vol sportieve hoogte-
punten en gezellige momenten op ons 
sportpark.

Nils van Hoek,  
voorzitter Voetbalvereniging NWC Asten

»

Een paar maanden geleden heeft onze jeugdafdeling  
loten verkocht voor de Grote Clubactie. Dat was een gran-
dioos succes, want in totaal is er een bedrag van maar liefst 
€8.702,40 opgehaald! Dit volledige bedrag komt ten goede 
aan NWC-kleding voor ons jeugdkader.

Daarnaast zetten we Dispolab, onze trouwe jeugdsponsor, 
graag in het zonnetje. Zij hebben bovenop hun vaste spon-
sorbedrag een extra bijdrage gedaan om de actie een extra 
boost te geven. Een geweldige steun voor onze jeugdafde-
ling!

UITREIKING
Dankzij deze fantastische opbrengst en de extra steun van 
Dispolab konden we de afgelopen weken een groot deel 
van ons jeugdkader voorzien van een gloednieuwe winter-
jas. Maar daar blijft het niet bij! Met de beschikbare middelen 
kunnen we ook kledingpakketten voor zowel nieuwe als be-
staande jeugdtrainers en -begeleiders een mooie upgrade 
geven.

Een prachtig resultaat waar we als club heel trots op zijn. 
Dankzij jullie steun loopt ons jeugdkader er deze winter 
warm en herkenbaar bij.

Namens alle vrijwilligers: Dispolab en alle deelnemers van 
de Grote Clubactie, enorm bedankt!� ▪

Uitreiking nieuwe winter-
jassen voor jeugdkader
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In seizoen 1970-1971 werd het eerste 
vrouwenteam bij NWC opgericht. In het 
seizoen 2011-2012 werd het eerste mei-
denteam opgericht en zij werden in 2014 
kampioen in de A-afdeling. In 2016 be-
haalden ze, in hun eerste jaar bij de senio-
ren, de kampioenstitel en wonnen ze ook 
nog de districtsbe-
ker (zie foto rechts). 

Na deze feestelijke 
momenten werd 
het even stil in de 
vrouwenafdeling, 
maar daar komt 
nu verandering in, 
want nadat er voor 
de winterstop twee 
meiden bij NWC aanklopte dat ze graag 
wilden komen voetballen is er veel ge-
beurd.
Een commissie vrouwenvoetbal is me-
teen aan de slag gegaan en werden er 

plannen gemaakt voor de korte termijn, 
maar ook voor de lange termijn liggen er 
plannen klaar.
Na de informatieavond bij NWC op 17 
december werd het tweetal al snel uit-
gebreid naar een zestal voetbalsters en 
nu zijn we nog maar een paar voetbal-

sters verwijderd 
van een compleet 
team dat volgend 
seizoen mee gaat 
draaien in de 
competitie.
Wellicht is het al 
opgevallen, want 
het is een groep 
enthousiaste mei-
den-vrouwen dat 

op donderdagavond aan het trainen is 
o.l.v. Roy Bloemers en daarna aan het na-
genieten is in de kantine.
Op de informatieavond waren er ook een 
paar moeders en vaders die het fi jn von-

Vrouwenvoetbal 
bij NWC is terug!

»
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den dat er weer volop aandacht is voor de 
meiden die bij NWC voetballen.
De eerste vriendinnendagen in maart en 
april waren drukbezocht en daaruit zijn 
alweer enkele aanmeldingen, dus we 
denken dat we in het komend seizoen 
ook weer een meidenteam op de been 
kunnen krijgen.

We kunnen er niet meer omheen en dat 
moet ook niet, want bij zo’n grote club 
als NWC hoort natuurlijk een meiden- en 
vrouwenafdeling.
Om dit zo goed mogelijk te laten verlo-
pen is er donderdagavond 20 maart niet 
getraind, maar was er een evaluatiemo-
ment ingepland (zie foto boven)..Hier 
werd het een en ander besproken: wat 
gaat er al goed, wat wordt er gemist en 

wat staat er nog op het programma voor 
de komende tijd.
Het is goed om te horen dat de mei-
den-vrouwen plezier hebben gevonden 
bij elkaar en bij NWC, dat ze zich gezien 
voelen en dat we ons eigenlijk op dit mo-
ment voornamelijk druk hoeven te ma-
ken over de wens om een spiegel in het 
kleedlokaal te hebben.
Natuurlijk blijft NWC en in het bijzonder 
de commissie vrouwenvoetbal zich inzet-
ten om er, net zoals in het verleden, weer 
een groot succes van te maken.

Heb jij zin om je aan te sluiten bij onze 
meiden-vrouwen om samen te gaan 
voetballen of wil je graag eerst nog wat 
informatie, dan kun je telefonisch con-
tact opnemen met:
Roy Bloemers (06-8237198) of via de 
mail tz@nwc-asten.nl

Wil je iets betekenen voor het meiden- 
en vrouwenvoetbal dan horen we dat 
ook heel graag, want we willen met een 
breed kader een goed fundament voor 
onze meiden en vrouwen neerzetten. 
Meld je aan!

NWC TV
Bemeko Partyverhuur
Marschee

SHIRTSPONSOR (JEUGD*)
Albert Heijn
Malex Automotive
Ralf Loomans Metselwerken
Aelmans Adviesgroep*
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COLUMN VOETBALDIER

Juichen
Hij staat voor de spiegel. En nu. Na jaren van 
gewoon juichen als hij had gescoord kon hij 
niet achterblijven. Iets bijzonders moet het 
worden. Hij weet eigenlijk niet eens hoe hij 
altijd precies gejuicht had. Het gebeurde al-
tijd gewoon. Iets met een sprong, vuist in de 
lucht, rennen naar de man van de voorzet, 
high five. Zoiets. Dat kon echt niet meer. 
Veel te gewoontjes. Misschien kan hij iets 
instuderen met Steef en Amir. Dat hij dan 
een locomotief nadoet, Amir de machinist 
en dat Steef dan fluit. Of Steef en Amir 
een man-met-kruiwagen, en dan hij op de 
rug van Amir. Dat houdt Amir nooit. Pein-
zend kijkt hij zichzelf aan. Beter juichen in 
zijn eentje. Hij probeert wat. Walk Like An 
Egyptian. Ziet er niet uit. Electric boogy. 
Nee man, gênant houterig. Ineens heeft 
hij het. Een eerbetoon aan zijn opa, die kip-
penboer was, en aan zijn familienaam. Hij 

zou klapwiekend met zijn armen, de knie-
ën hoog optrekkend, de kin naar voren en 
weer terug, kraaiend richting middenstip 
paraderen. Schitterend! Statig, symbolisch 
en stoer tegelijk. Nog even een keer doen 
voor de spiegel. Ziet er goed uit. Extra wed-
strijdspanning voor zondag...
Zondagmiddag vijf over vier. Het staat één 
één thuis tegen MDMA. Hoekschop van 
Steef. Zijn timing is goed. Tegendraads in-
gekopt. Twee één!! Nu! De Haan! Hij begint 
te klapwieken. Trekt één knie hoog op. Bij 
de laatste ku van zijn eerste kukeleku zwikt 
zijn enkel om. Kraaiend van pijn wordt hij 
afgevoerd op een brancard. Zijn maten jui-
chen als ze tien minuten later met een twee 
één overwinning  van het veld stappen. 
Amir omhelst Steef. Die heeft twee vuisten 
omhoog gestoken...
� ▪

nummer 101

FACILITAIR SPONSOR
Apotheek Asten
B.B.N. Techniek B.V.
Benvido
Bestratingen ASOM Asten 
Bouwbedrijf Dobu B.V.
Electro Speciaal Sprengers B.V.
Fysiotherapie/Sportrevalidatie 		
    Ronald de Haan

Fysiotherapie Patrick van Erp
HD Solar
Johnny Vlemmix Belettering
Janssen Asten Participatie B.V.
Ricky Berkers Media & Entertain-
ment
Verbugt IT
Verto
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ZO VADER 
ZO ZONEN

Luuk, 
   Piet & Daan  van Helmond

PIET LUUK DAAN
Alias (bijnaam) Pietje / Van Helmond Luuk Jantje / Daan

Geboren 
(waar en wanneer) 10-11-1978 in Geldrop

30-09-2010 
in Helmond

03-07-2013 
in Helmond

Beroep / school Chauffeur bij Renewi
2e klas Hub van 
Doorne

Groep 8 Voordeldonk

Speler/ trainer/ 
vrijwilliger:

Trainer JO15-4 en vrij-
williger voor nieuwe 
aanmeldingen JO11-12, 
materiaalman JO13-3 en 
veldbelijning. Mede-
organisatie van Paastoer-
nooi, Erima-dagen en 
kamp

JO15-4 JO13-3 

Hoogtepunt Kampioenschap JO12-1 en 
JO15-4 afgelopen fase

Kampioenschap 
JO15-4

Kampioenschap 
JO12-1 en finaledag 
Jonger Oranje

Dieptepunt - -
Dat ik naar de JO11-2 
moest

Beste eigenschap Sta altijd voor iedereen 
klaar

Creatief zijn Op tijd komen 

Slechtste eigenschap Eigenwijs en fel zijn Rust aan de bal Altijd vol energie

Hekel aan Witlof Fietsen door de regen Verliezen

Zou een dag willen 
ruilen met… Peter Bosz Max Verstappen Malik Tillman
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PIET LUUK DAAN

Droomt van… Pijnvrij de dag doorkomen
Later eigen huis 
bouwen

Profvoetballer 
worden

Mooiste 
vakantieland Italië Italië Egypte

Hobby’s Voetbal (PSV & NWC), 
uitjes met ‘t gezin

Gamen en voetballen Voetballen en gamen 

Favoriete schoolvak Wiskunde NaSk Gym

Saaiste schoolvak Frans Nederlands Taal

Favoriete radiozender Radio 538 Spotify Spotify

Favoriete televisie-
zender Discovery Channel ESPN ESPN en Ziggo Sport

Favoriete televisie-
programma Gold Rush Miljoenenjacht Alle wedstrijden

Beste film Coyote Ugly New Kids In Oranje

Beste boek Ik lees nooit Donald Ducks Doodschop

Favoriete muziek-
genre

Heel divers (90’s tot 
Nederlandstalig)

Hollandse liedjes en 
hardcore

Van alles

Favoriete lied Normaal – Oerend Hard - Noano - Waka

Lievelingskleur Groen Groen Blauw

Lievelingseten Frietjes Pizza Italiaans 

Lievelingsdrinken Bier Fanta Ice Tea green

Mooiste tenue PSV thuis in 2009-2010 AC Milan Off White Liverpool-thuis

Mooiste stadion San Siro San Siro Camp Nou

Lelijkste stadion ArenA Santiago Bernabéu ArenA

Favoriete club 
in Nederland PSV en NWC PSV PSV 

Favoriete club 
in buitenland Barcelona Liverpool Liverpool

Favoriete speler 
bij NWC

Robin Rijnders en natuur-
lijk onze Daan

Lucas Strijbos Anass Zougagh

Favoriete voetballer 
Nederland Marco van Basten Arjen Robben Justin Kluivert

Favoriete voetballer 
buitenland Alex (De Tank) Ronaldo Nazário Mohamed Salah
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PROFIEL VRAGEN ANTWOORDEN

Wat is je naam? Paul  Bruystens
Wat is je relatie met NWC? 
(meerdere antwoorden mogelijk)

Vrijwilliger, leider, trainer, coach, lid, 
supporter, speler, zoon/dochter is lid

Ben je nu al vrijwilliger bij NWC? Ja

Over welke kennis en ervaring beschik je? Activiteitenorganisatie, administratief, 
leiding geven, management

Wil je hier je kennis en ervaring verder 
toelichten? Verkoopgericht, leidinggevende functie

Wat is je beroep? Projectleider
Bij welke werkgever ben je werkzaam? Gemeente Asten

Welke hobby’s heb je? Voetbal en wandelen
Binnen onze vereniging hebben we veel vrij-
willigers met verschillende kwaliteiten nodig. 
Kun je aangeven, zonder je ergens op vast te 
leggen, waar je interesse ligt?

Algemene bestuurstaken, sportgerelateerde 
activiteitenn

Welke bestuurstaken hebben je interesse? Secretaris

Mag NWC je benaderen voor vrijwilligerstaken? Ja

NWC op weg naar een 
Win-Winsituatie! (deel 4)

We hebben inmiddels via Benvido enkele 
vrijwilligers aan NWC kunnen verbinden, 
daar zijn we erg blij mee!

Voor het onderhouden van de bestuurs-
kamer, instructielokaal en fi tnessruimte 
hebben we Joyce Swinkels bereid gevon-
den, super!

IN DE VORIGE EDITIES VAN DE NIEUWE NWC-ER HEBBEN WE AANDACHT BESTEED AAN DE VRA-
GENLIJST VAN BENVIDO. ALS BESTUUR HEBBEN WE JULLIE GEVRAAGD OM JE BEKEND TE MAKEN 
DOOR HET INVULLEN VAN JE EIGEN PROFIEL. ZOALS BELOOFD KOMEN WE ER BIJ ELKE NIEUWE 
UITGAVE HIEROP TERUG.

Op de woensdagavond hebben we Amin 
Alsayed als beheerder gevonden, dat is 
ook een win-win situatie. Daarover meer 
in de volgende nieuwe NWC-er!
Zo zie je maar dat het invullen van de vra-
genlijst loont en het is tevens een kleine 
moeite én het geeft belangrijke inzichten 
voor het bestuur. 

door: Arie van den Boomen, Hoofdbestuur NWC, Vrijwilligerszaken
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PROFIEL VRAGEN ANTWOORDEN

Wat is je naam? René Peters

Wat is je relatie met NWC? 
(meerdere antwoorden mogelijk) Vrijwilliger, lid, speler

Ben je nu al vrijwilliger bij NWC? Ja

Over welke kennis en ervaring beschik je? Commercieel

Wil je hier je kennis en ervaring verder toelich-
ten?

Met veel plezier werk ik meerdere jaren als 
accountmanager en help ik graag bedrijven 
met hun wensen

Wat is je beroep? Key Accountmanager

Bij welke werkgever ben je werkzaam? PreZero Recycling

Welke hobby’s heb je? Padel & voetbal uiteraard

Binnen onze vereniging hebben we veel vrij-
willigers met verschillende kwaliteiten nodig. 
Kun je aangeven, zonder je ergens op vast te 
leggen, waar je interesse ligt?

Algemene bestuurstaken

Welke bestuurstaken hebben je interesse? Sponsoring

Mag NWC je benaderen voor vrijwilligerstaken? Ja

Om de vragenlijst te starten ga 
je naar:  tinyurl.com/2dhkrdw4 
óf scan je deze QR-code met je 
telefoon om er direct naartoe te 
linken:

Met de informatie die je met ons deelt 
verwachten we in staat te zijn om inhuur 
van betaalde krachten zoveel mogelijk te 
beperken. Dat helpt om de contributie, en 
daarmee de drempel om te gaan voetbal-
len, zo laag mogelijk te houden. Je hoeft 
niet bang te zijn dat het bestuur je gelijk 
gaat koppelen aan een openstaande vaca-
ture, je mag een taak gerust weigeren.  

Het grote voordeel van Benvido is dat 
je je eigen profi el gemakkelijk zelf kunt 
aanpassen. Na je eenmalig geregistreerd 
te hebben bij Benvido vraagt het invullen 
van het profi el hoogstens enkele minuten. 
In deze uitgave van het clubblad kun je de 
profi elen zien van onze hoofdbestuurs-
leden René Peters en Paul Bruystens.
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DoorgeefpenDoorgeefpen

IN DE VORIGE NIEUWE NWC-ER HEEFT 
PASCAL VAN BUSSEL DE DOORGEEFPEN 
DOORGEGEVEN AAN PIERRE EIJSBOUTS

Nou, daar is ie dan! Al ruim veertig jaar 
lid van NWC en dan de pen mogen ont-
vangen van iemand die geen lid is van 
de vereniging en die een stukje heeft 
geschreven in een jubileumeditie. Een uni-
cum en mooi dat dit blad al 50 jaar wordt 
gemaakt door en voor NWC-ers. Bedankt 
Pascal voor het doorgeven van deze pen. 
Van je collega’s moet je ’t hebben! 

Wellicht zijn er veel mensen binnen de 
club die mij kennen, maar ik zal me toch 
even voorstellen. Mijn naam is Pierre 
Eijsbouts, 51 jaar, geboren en getogen 
Astenaar en getrouwd met Silvie Adri-
aans. Samen met onze zonen Bram (15 
jaar) en Lars (12 jaar) wonen wij aan de 
Roten in de wijk Loverbosch.

Tja, waar ga je ’t over hebben als je een 
stukje mag schrijven? Over mijn carrière 
als voetballer, waarbij ik mezelf bestem-
pel als explosief en af en toe wat fel en 
gemeen. Of over mijn inzet als trainer en 
coach bij jeugdteams waarbij ik fanatiek 
langs de lijn sta of wanneer ik als toe-
schouwer mijn ongezouten mening laat 

Doorgeefpen
De

IN DE VORIGE NIEUWE NWC-ER HEEFT 
PASCAL VAN BUSSEL DE DOORGEEFPEN 

Doorgeefpen
De

horen? Over verhalen of kampioenschap-
pen die je hebt meegemaakt? Van dat al-
les komt wel iets voorbij.

Laat ik maar beginnen om te vertellen 
dat ik als klein jochie in 1981 lid van NWC 
ben geworden en in die tijd terecht kwam 
in de F-jes. Op een half veld, met veelal 
vriendjes uit de Sterrenwijk in één team, 
op zaterdagochtend laten zien hoe goed 
we waren. In het eerste seizoen konden 
we direct kampioen worden, maar in de 
kampioenswedstrijd tegen “Summere” 
gingen we dik onderuit. Ik denk dat van-
af die gebeurtenis mijn aversie tegen die 
van de andere kant van het kanaal is be-
gonnen. De gezonde rivaliteit is daarna 
nog in vele derby’s uitgevochten en ik ben 
er zeker van dat we daarna vaker hebben 
gewonnen dan verloren. 
Daarna speelden we vanaf 8-jarige leef-
tijd direct op een groot veld. Het was 11 
tegen 11 op een voor ons mega-veld. Ik 
herinner me nog dat we ook met regel-
maat 12 tegen 12 of 13 tegen 13 speelden 
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als de tegenstander ook voldoende spe-
lers had. Dus de keuze om tegenwoordig 
bij de jongere generatie op een half veld 
te spelen, begrijp ik volledig.  

Vanaf de D1 en Top-C werd het voetbal 
serieuzer. De bekende trainers komen 
voorbij en vervolgens via de B- en A-jeugd 
opgevangen in de 2e selectie, waar we 
wekelijks uitblonken gedurende de 3e 
helft. Ondanks deze lange zondagen in 
de kantine of bij sponsor Jan van Hoek, 
uiteindelijk toch doorgestoten naar het 
2e elftal. Toen ik na een invalbeurt in 
het eerste weer werd gewisseld kon de 
toenmalige trainer mijn reactie in woord 
en gebaar niet waarderen. Ik vermoed 
dat dat ook direct mijn laatste minuten 
voor NWC 1 zijn geweest en ik me weer 
kon focussen op de 3e helft. Mijn bijnaam 
“ouwe rebel” werd geboren en heb daar-
na menig jeugdspeler goed opgevangen 
en meegegeven dat teamspirit ook na 
de wedstrijd van belang is. Dat leidde op 
de voor PSV-ers memorabele dag in april 
2007 tot een kampioenschap van NWC 
4. Daarna nog jaren in het lager voetbal. 
Met het befaamde team van veel oud se-
lectiespelers zijn nog verschillende kam-
pioenschappen behaald, met als absolute 
hoogtepunt het kampioenschap in 2011.

Net als zoveel voetballers liet de fysieke 
gesteldheid van met name de knieën op 
een gegeven moment te wensen over. 
Na een eerste meniscusoperatie, een 
herstel van meer dan een jaar en een ad-
vies van de chirurg om te stoppen met 
voetballen, kroop het bloed toch waar 
het moet gaan. Mijn team was op zoek 
naar een keeper! Ik dacht terug aan de 

Doorgeefpen

»

tijd dat we met NWC 2 tegen degrada-
tie streden en good-old Paul Debeij een 
rode kaart kreeg. Ik belandde op doel 
en stopte in die wedstrijd een penalty. Ik 
kon dan wel niet meer voetballen, maar 
keepen: “dat moet toch wel lukken”. Dat 
heb ik nog een paar seizoenen met veel 
plezier volgehouden, maar uiteindelijk 
hebben ze me toch klein gekregen. Ik 
meldde me weer bij dezelfde chirurg en 
die vroeg of ik gestopt was met voetbal-
len. Dat kon ik bevestigen, maar toen 
hij hoorde dat ik stond te keepen kon hij 
niks voor mij betekenen. Na een second 
opinion werd veel kraakbeenslijtage ge-
constateerd en volgde aan beide kanten 
een standbeencorrectie (zoek maar eens 
op: tibiakop-osteotomie). Ergens dit jaar 
verwacht ik hiervan volledig hersteld te 
zijn, maar een terugkeer als speler op de 
velden lijkt uitgesloten.
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Naast speler ben ik binnen NWC ook 
vele jaren als jeugdtrainer&-coach actief.  
Samen met Hans ben ik in het trainersvak 
gestapt en wij kregen de E-jeugd onder 
onze hoede. Met E1 werden we direct 
kampioen, maar dat was met talenten 
zoals Martijn Ghielen en Martijn Mulder 
 in de gelederen niet zo moeilijk. Onze 
“kwaliteiten” bleven ook niet onopge-
merkt en we werden gevraagd om een 
trainerscursus bij de KNVB te gaan vol-
gen. Zowel praktijk- als theorielessen 
werden door ons gevolgd bij de strenge 
docenten van de KNVB. Dat ze toch niet 
zo streng waren, bleek na het beoor-
delen van het theoriewerkstuk van ons 
examen. Ik hoor de docent nog zeggen 
“Smeets, dit lijkt wel erg veel op dat van 
Eijsbouts”, maar toch heeft dit de KNVB 
zich er niet van laten weerhouden dat we 
allebei ons diploma kregen. Een trainers-
koppel was geboren.

We werden beloond en kregen de C1 on-
der onze hoede. Een talentvol team met 
o.a. Jip de Jong en Ralf van Oosterhout 
die in de hoofdklasse speelde. Dat niet 
altijd alles even goed liep, bleek toen we 
een keer een uitwedstrijd in Uden moes-
ten spelen. “Heb jij de spullen?”, “Heb jij 
de spullen?”, “Ik dacht dat jij ze had” en 
zo speelden we deze belangrijke wed-
strijd tegen degradatie in de kleuren van 
Udi ’19. Dit krijgen we tot op de dag van 
vandaag nog steeds van de jongens te 
horen als we ze weer eens tegenkomen. 
Na dat jaar werd er afscheid genomen 
van dit “gouden” trainersduo. Of deze 
beslissing genomen is op basis van de 
prestaties in het veld of erbuiten weet ik 
tot de dag van vandaag nog steeds niet…

Toen onze Bram en Lars bij het voetbal 
gingen, dan zijn we ongeveer 20 jaar ver-
der, was de keuze om weer als trainer/
coach bij NWC betrokken te raken een 
logische. Fanatiek als trainer of coach, 
maar ook als toeschouwer langs de lijn. 
Als reservespeler wel eens een rode prent 
ontvangen, maar ook als toeschouwer 
kan ik me af en toe eens laten horen. In 
(jawel) Someren werd me wel eens een 
fluitje toegeworpen toen ik me iets teveel 
liet horen. Maar voordat ik ‘m kon opra-
pen, had de man in het zwart het fluitje 
al weer in de hand. En ondanks het feit 
dat je het langs de kant altijd beter weet, 
moeten we waardering hebben voor de 
scheids.

Op dit moment doe ik ’t door omstan-
digheden qua begeleiding even wat 
rustig aan. Als het nodig is, ben ik be-
schikbaar om als trainer of coach bij te 
staan. Maar na jaren is het ook beter dat 
er eens andere trainers voor de groep 
staan. Ik kan uit eigen ervaring spreken 
dat het niet niks is om als jonge trainer 
voor een groep te staan en zelf uit te vin-
den hoe je daar mee om moet gaan en 
er het beste uit wilt halen. We moeten 
daar respect voor opbrengen en deze 
jonge trainers koesteren. Ik zie op dit 
moment een fanatiek, jong trainersduo 
bij de JO13 en ben benieuwd naar hoe zij 
dit ervaren. 

En omdat het tijd wordt om de pen weer 
aan een andere generatie te gunnen, 
geef ik hem door aan één van de trainers 
van de toekomst CAS WELTEN. Cas, 
succes met het delen van jouw ervarin-
gen binnen de club.� ▪

»
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COLUMN G.PLASTIC

De objectieve  
supporter

Op 30 maart jl. speelde PSV thuis tegen 
AJAX. AJAX kreeg een vrije trap op de 
rand van het strafschopgebied. Oorzaak 
van die vrije trap was een “overtreding” 
van Boscagli op Brobbey. Althans vol-
gens scheidsrechter Serdar Gözübüyük.  
Een supporter van AJAX zou zeggen, die 
vrije trap kan ie geven, want er is contact. 
Een PSV-supporter zou zeggen, dat is wel 
een heel makkelijk gegeven vrije trap, de 
scheidsrechter had gewoon door kunnen 
laten spelen. Met name de reactie van 
Boscagli op het fl uitsignaal versterkt de 
mening van de mensen dat het wellicht 
geen overtreding was.  En juist dat vind ik 
tegenwoordig allemaal veel te ver gaan. 
Als speler de bal de tribune in ramt steekt 
ie zelfs zijn hand op dat het een ingooi 

dient te zijn voor zijn team, terwijl er in 
de verste verte geen tegenstander in de 
buurt was.
Ik verdenk er dan ook veel clubs van dat 
ze een dramadocent in dienst hebben die 
de spelers leert om zo dramatisch moge-
lijk te vallen na een schijnbare overtre-
ding, ze het veinzen van een overtreding 
aanleert en leert om zo beteuterd moge-
lijk te kijken om een ingooi te verdienen. 
Ik verdenk zelfs NWC ervan een drama-
docent in dienst te hebben. Enkele weken 
terug bezocht ik in Mierlo-Hout de wed-
strijd van JO 19-1 tegen de plaatselijke 
JO 19-1. Uit een scrimmage werd een 
schot gelost richting verre hoek, de bal 
raakte iets of iemand en de spelers van 
NWC keken met 5 man tegelijkertijd met 

EEN SCHEIDSRECHTER HOORT OBJECTIEF TE ZIJN. SUPPORTERS ZIJN DAT PER DEFINITIE NIET. 
ER MAG WEL VAN EEN SUPPORTER VERWACHT WORDEN DAT HIJ/ZIJ WEL REDELIJK ZIJN. DAT 
LAATSTE WIL WEL EENS EEN PROBLEEM ZIJN.

»
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opgeheven armen en verongelijkte ge-
zichten naar de scheidsrechter en smeek-
ten hem om een strafschop te geven voor 
hands. De scheidsrechter die het volgens 
mij helemaal niet gezien had, wees daar-
op naar de stip en gaf een strafschop voor 
NWC.  Ik zelf had een ook niet gezien, 
maar als supporter vond ik het prima dat 
de scheidsrechter een strafschop gaf, 
omdat ook ik niet objectief ben.
Het tegenovergestelde gebeurde laatst 
bij de wedstrijd Liverpool – Everton. 
Verdediger James Tarkowski maakt een 
tackle op de bal en ging in die beweging 
veel de hard door en raakte middenvelder 
Mac Allister van Liverpool met gestrekt 
been net onder de knie. Na één herha-
ling was het wel duidelijk dat dit een rode 
kaart was. Tot ieders verbazing greep de 
VAR niet in en kreeg Tarkowski slechts 

geel. Onbegrijpelijk. Supporters en staf 
van Everton vonden dit natuurlijk prima, 
supporters en staf van Liverpool vond dit 
onbegrijpelijk. De analisten in de studio 
van de BBC vonden dit ook allemaal rood 
en die behoren toch objectief te zijn of in 
ieder geval redelijk. 
Overigens was de uitslag van Mierlo- 
Hout JO 19-1 tegen NWC JO 19-1 2-5. 
In de voetbal.nl app echter bleek de 
scheidsrechter 5 – 2 ingevuld te hebben 
voor Mierlo-Hout. Daarnaast had hij ook 
een gele kaart toegekend aan de speler 
die geen gele kaart had gekregen in de 
wedstrijd en zelfs een speler die niet eens 
gespeeld had, had ook geel gekregen. 
Inmiddels is dat recht getrokken, want 
sommige dingen zijn nu eenmaal niet on-
derhevig aan een mening maar gewoon 
een feit.� ▪

COLUMN G.PLASTIC»

BORDSPONSOR PLUS

Alumero Finex Extrusions B.V.
Bakkerij vd Mortel
Bestratingsbedrijf van Oosterhout
Buro 3
Café Toff
Caravans Vinken Asten
De Baron Pub & Grill
Dinertijd
Essential Schoonmaakdiensten BV
Installatietechniek Van Eersel B.V.
Inverno
IT-Connectie

Korrekt Stukadoorsbedrijf
La Patat
Lenssen Mannenmode
Matim Interieur
Peka Kroef B.V.
RSW Accountants + Adviseurs
Schilders- en glasbedrijf Bekx
Spinnov BV
Tooltec
Van Mierlo schoenen
VDH PREVENT4U Plaagdierpreventie
Wijnen Anthuriums
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Maar, voordat we beginnen, 
willen we eerst de oude be-
stuursleden bedanken voor 
hun inzet en dienstbaarheid. 
Zij hebben veel voor NWC 
betekend afgelopen jaren, 
in zowel organisatorisch als 
praktisch opzicht. Vandaar 
onze complimenten en een 
groot dankjewel aan Lucien 
van de Moosdijk, Han van 
Geffen en Luc Verberne. 
DANKJEWEL! 

INTERIM 
Per september 2024 zijn wij, 
als soort van ‘interim-leden’, 
al mee gaan lopen met het 
toenmalige seniorenbe-
stuur. Om zo wat ervaring 
op te doen en te kijken wat 
er allemaal speelt in onze 
club, maar vooral om te kij-
ken wat er van ons verwacht 
zou gaan worden als bestuur. En hoewel 
er vaak wordt gezegd: “het valt allemaal 
wel mee met de hoeveelheid werk”, kon-
den we na een paar weken al stellen dat 
dit een understatement is! Er is héél véél 

Van het (nieuwe)  
seniorenbestuur
BESTE NWC-ERS,  GRAAG WILLEN WIJ ONS ALS HET NIEUWE SENIORENBESTUUR VAN NWC 
KORT AAN JULLIE VOORSTELLEN. WIJ ZIJN:- COEN FEIJEN, SPELER VAN DE VETERANEN EN OUD 
KANTINEBEHEERDER; - RUUD OOSTING, SPELER VAN DE VETERANEN, OUD-TRAINER JO19-1 EN 
SCHEIDSRECHTER SENIOREN. SAMEN VORMEN WIJ HET NIEUWE SENIORENBESTUUR VAN ONZE 
MOOIE CLUB NWC. 

te doen én te regelen binnen 
het seniorenbestuur.
 
SAMEN! 
Daarom hebben wij afge-
lopen maanden eens goed 
nagedacht en hebben we ge-
keken hoe wij onze rol willen 
invullen en wat we daarbij 
belangrijk vinden. En daar 
waren we best snel uit, want 
met zijn tweeën gaan we 
deze klus niet klaren! Beleid 
maken en verantwoordelijk-
heid nemen is natuurlijk een 
taak die hoort bij het senio-
renbestuur. Maar invulling 
geven aan dit beleid, daar-
voor hebben we ALLE seni-
oren nodig! Of je nu speler 
bent, trainer, leider of rus-
tend lid, iedereen moet zijn 
rol en verantwoordelijkheid 
pakken. En als we het sa-

men doen, gaat het zeker lukken. Want 
als iedereen iets doet, hoef jij niet te veel 
doen, maar krijgen we samen wel veel 
voor elkaar. Minimale inspanning, maxi-
maal resultaat. Dáár willen wij voor gaan!  

Coen Feijen

Ruud Oosting

»
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Zonder scheidsrechter 
geen wedstrijd!
Iedere week staan onze teams klaar om te 
strijden voor de overwinning. Maar zon-
der scheidsrechters blijft de bal stil liggen. 
Helaas kampen we met een tekort aan 
scheidsrechters, en dat bedreigt het spel-
plezier van iedereen. Een scheidsrechter is 
onmisbaar in elke sportwedstrijd. Hier zijn 
de belangrijkste redenen waarom:

EERLIJK EN SPORTIEF SPEL 
Een scheidsrechter zorgt ervoor dat de 
regels worden nageleefd, zodat beide 
teams een gelijke kans hebben. Zonder 
een scheids zou chaos ontstaan en zou 
oneerlijk spel de overhand kunnen krijgen.

VEILIGHEID VOOR SPELERS 
Scheidsrechters grijpen in bij gevaarlijk 
spel en voorkomen blessures. Ze zorgen 
ervoor dat spelers zich aan de regels hou-
den en respectvol met elkaar omgaan.

RESPECT EN DISCIPLINE 
Met een scheidsrechter leren spelers en 
coaches omgaan met beslissingen en 

sportief gedrag. Dit helpt niet alleen op 
het veld, maar ook daarbuiten, in het da-
gelijks leven.

HET SPEL KAN DOORGAAN! 
Zonder scheidsrechter is er geen wed-
strijd. Een tekort aan scheidsrechters be-
tekent dat wedstrijden moeten worden 
afgelast, wat jammer is voor alle sporters.

EEN GEWELDIGE ERVARING 
Scheidsrechter zijn is niet alleen belang-
rijk, maar ook leerzaam en leuk. Je blijft 
betrokken bij de sport, ontwikkelt leider-
schapsvaardigheden en draagt bij aan 
een sterke sportgemeenschap.
Wil jij helpen om het spel eerlijk en leuk te 
houden? Word scheidsrechter! 

DAAROM HEBBEN WE JOU NODIG! 
Word scheidsrechter en maak deel uit van 
een onmisbaar team! Je krijgt begeleiding, 
een opleiding en een geweldige ervaring 
op het veld. Bovendien zorgen wij als 
NWC voor waardering en ondersteuning. 

ACTIE 
Kortom, alle vragen en opmerkingen 
vanuit jullie zijn van harte welkom. Daar 
kunnen wij ons beleid mee verbeteren 
zodat alles weer goed geregeld is, ie-
dereen weer lekker kan voetballen en 
ook jij weer een NWC-hart krijgt waar 
ORANJE bloed doorheen stroomt. 
Neem je verantwoordelijkheid en geef 
bij jouw leider aan wat je voor jouw team 

 

of NWC wilt doen. Dat kan zijn een be-
stuursdienst op zaterdag of zondag, een 
wedstrijd vlaggen of fluiten, de organisa-
tie van een toernooi of feestavond; alles 
is mogelijk. Oftewel: Jullie geven de voor-
zet en wij maken hem af…

 
Namens het seniorenbestuur;   
Coen Feijen en Ruud Oosting  

senioren@nwc-asten.nl  
 

»
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INTERESSE? MELD JE AAN BIJ SENIOREN@NWC-ASTEN.NL 
Of neem contact op met de leider van je team.
Samen zorgen we ervoor dat de wedstrijden kunnen doorgaan!
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Welke vacatures heeft NWC?

Wat is vrijwilligerswerk  
bij NWC?

•	 BEHEERDER WOENSDAGAVOND

•	 VORMGEVER CLUBBLAD DE NIEUWE NWC-ER

•	 LEDEN SENIORENBESTUUR

•	 BEHEERDER ZATERDAGOCHTEND EN/OF MIDDAG

•	 BEHEERDER DOORDEWEEKS 

•	 SCHOONMAKERS ACCOMODATIE

•	 GASTHEER/GASTVROUW/BEHEERDER

•	 COÖRDINATOR DAMES- EN MEIDENVOETBAL

•	 COÖRDINATOR JEUGD ONDERBOUW

•	 COÖRDINATOR JEUGD BOVENBOUW

•	 HOOFDBESTUURSLID COMMUNICATIE & MEDIA

•	 VERENIGINGSSCHEIDSRECHTERS

•	 DORPSE GEZELLIGHEID

•	 SAMEN DE HANDEN UIT DE MOUWEN STEKEN

•	 ONDERDEEL ZIJN VAN DE GROOTSTE  
	 VERENIGING VAN ASTEN DIE MIDDEN IN  
	 DE MAATSCHAPPIJ STAAT

•	 EEN CLUB VÓÓR EN DÓÓR ASTENAREN

•	 ONZE LEDEN LEKKER LATEN SPORTEN

Urgente  vacature:  BEHEERDERS OP DINSDAG- EN DONDERDAG-AVOND  
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Menig lezer zal misschien denken: daar 
is Jelle weer met zijn Engeland-propa-
ganda, maar ik wil de liefh ebber van deze 
voetbalcultuur hier maar al te graag in 
meenemen. Geen column vol meninkjes, 
maar gewoon even een terugblik. Wel-
licht krijg ik nog meer mensen overtuigd 
om eens de overzeese trip te maken, 
want het is écht de moeite waard. Denk 
wel aan je Engelse reisstekker en tegen-
woordig ook aan je visum. 

Het is maar net waar je van houdt natuur-
lijk. Maar ik raak zelf behoorlijk opgewon-
den als ik in een arbeiderswijk een half 
vervallen lichtmast zie opdoemen. Als ik 
een pub binnenkom met een ranzige ta-
pijtvloer die maximaal naar opgedroogd 
bier stinkt, onder de klanken van heerlijk 
duistere Britse jaren tachtig-bands als 
Soft Cell, The Specials of The Clash. Als 
ik zie hoe een groepje Engelse vrienden 
met elkaar omgaat, vol zelfspot en een 
fl inke portie “banter”, oftewel plagerijen. 

Engeland gaat 
nooit vervelen
Door Jelle van der Loo

Als ik zie hoe tradities er beleefd worden. 
Als ik op het platteland ben en het land-
schap om me heen zie. Maar ook als ik zie 
dat Engelsen al gauw tevreden zijn met 
hoe ze hun leven indelen, met voetbal 
vaak als belangrijkste onderdeel. Nee, 
niet alles is perfect en ook daar gaan din-
gen fout. En er zijn overeenkomsten met 
onze cultuur, al vind ik dit nog net een 
stapje aangenamer. Als (voetbal)toerist 
is het er in ieder geval heerlijk vertoeven.

Al gauw werd bekend dat ik als 
niet-PSV-supporter en dus ook geen 
kaarthouder de uitwedstrijd tegen 
Arsenal op mijn buik kon schrijven. Mijn 
zes andere vrienden geraakten wel aan 
tickets. Een kaartje in het thuisvak werd 
me qua prijs wat te extreem. Ik ging eens 
naar het speelschema kijken en zag dat 
Watford – een stad gelegen net buiten 
Londen – op die avond ook thuis speelde, 
dus ik was snel overtuigd om aan de reis 
deel te nemen. Toen PSV thuis met 1-7 de 

TOEN ARSENAL ALS TEGENSTANDER VAN PSV UIT DE KOKER KWAM IN DE ACHTSTE FINALE VAN 
DE CHAMPIONS LEAGUE, KREEG IK DIRECT EEN APPJE VAN EEN GOEDE VRIEND. OF IK ZIN HAD OM 
MEE TE GAAN NAAR DE “AWAYDAY” IN LONDEN. EEN BEZOEKJE AAN DEZE MEGASTAD WAS VOOR 
MIJ IMMERS ALWEER DRIE MAANDEN GELEDEN, DUS IK DACHT: WAAROM OOK NIET!

»



» boot in ging, was ik achteraf ook wel blij 
dat ik een toegangsticket voor de Cham-
pionship-middenmoter had bemachtigd. 
En bovendien was ik nog nooit bij “The 
Hornets” geweest.

Dinsdagochtend in alle vroegte vertrok-
ken we met de auto naar Calais, waar we 
met de boot overstaken naar Dover. Alles 
bij elkaar een reis van zo’n tien uur, maar 
in sommige opzichten prettiger dan een 
vliegreis en alles wat daarbij komt kij-
ken. De boottocht is relaxed, allesbehal-
ve druk en meer dan genoeg ruimte om 
lekker wat te drinken. Het links rijden was 
even wennen voor onze chauff eur, maar 
hij maakte zelfs tot in de avondspits van 
hartje Londen een foutloze indruk.

Met de hele groep brachten we in de 
avond een bezoek aan AFC Wimbledon, 
een nietige club die acteert in de League 
Two, het vierde niveau. Een club die 
nog altijd bekendheid geniet vanwege 
“The Crazy Gang” uit de jaren tachtig en 
negentig, maar ook een club die een soort 
doorstart maakte nadat een groepje fou-
te fi guren Wimbledon transformeerde 
tot de nieuwe club “Milton Keynes Dons”, 
wat terecht niet geaccepteerd werd en 
waarna het oorspronkelijke Wimbledon 
zichzelf nieuw leven inblies. Google ge-
rust eens hoe dit is gegaan, begin deze 
eeuw.

Na het snel verorberen van wat vettige 
pizzapunten in het eettentje tegenover 
het stadion arriveerden we in het Cherry 
Red Records Stadium – ik noem het lie-
ver gewoon Plough Lane – waar een 
aangename sfeer heerste, mede omdat 

er zo’n 150 PSV-fans verbaal aanwezig 
waren die een extra potje voetbal wilden 
meepikken omdat ze toch in Londen wa-
ren. Ze maakten er een leuke en gezelli-
ge avond van zonder incidenten, wat de 
plaatselijke voetbalbevolking zeker kon 
bekoren. Wat op zichzelf gek is, als je ziet 
hoeveel zich stoer gedragende pubers 
en snuivende petjesdragers er rondlie-
pen. Plough Lane is van de buitenkant 
een veel te modern en vrij karakterloos 
stadion weggestopt tussen hoogbouw, 
maar van binnen knus en gezellig én met 
historische waarde. Wimbledon legde 
het af tegen Cheltenham Town (1-2) en 
zoals vaker in Engelse lagere divisie-wed-
strijden lag het tempo te hoog voor het 
niveau dat de spelers aankonden. Veel 
fouten en fysieke duels dus. Maar wel 
weer een traditieclub mogen afstrepen 
op het lijstje dat wat mij betreft de lengte 
van een rol toiletpapier mag krijgen.

De volgende dag startte met fi sh & chips 
en wat halve liters bier. Een gouden com-

24
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bi. Wat me trouwens ook zo aanspreekt 
is dat ze in Engeland geen stapelglazen 
kennen maar louter halve liters (of in 
ieder geval bijna dat formaat), met ook 
nog eens minder alcohol. Het is beter en 
langer vol te houden zo, probeer het maar 
eens. Al enigszins aangeschoten door het 
veelvuldig nuttigen van mijn grote vriend 
Guinness splitste ik me af van mijn vrien-
dengroep en maakte ik solo de tocht van 
anderhalf uur richting Watford. Ik ben 
geen held als het om alleen reizen gaat 
en kan wel eens in de war raken door alle 
info en borden, maar in Londen leiden 
gelukkig veel wegen naar Rome. Het rei-
zen per metro is top. Goedkoop, snel en 
behoorlijk comfortabel. Het enige nadeel 
is dat er geen toiletten zijn, dus moest ik 
‘m vanwege de inname eerder die mid-
dag aardig afk nijpen totdat ik in Watford 
arriveerde. Voor mensen die van steden-
trips houden is deze toch vrij grote stad 
overigens geen aanrader, maar ik denk 
ook niet dat dat in de lijn der verwachting 
ligt. Persoonlijk ben ik overigens wel een 
liefh ebber van oude Engelse arbeiders-

wijken, al ben ik nogal bevooroordeeld. 
Het bij mij vooraf bekende potsierlijke 
standbeeld van een megahoornaar, of-
tewel “The Watford Hornet” in het stads-
centrum, is me helaas ontschoten.

Eenmaal aangekomen in de stad, of beter 
gezegd in de ruim opgezette pub “Moon 
Under Water”, kreeg ik al snel een ontzet-
tend voldaan en prettig gevoel. Zo’n typi-
sche pub waar mensen gezellig samenko-
men voor een wedstrijd, met lekker eten 
en veel keuze op de biertap en voetbal op 
alle schermen. Toen ik wat moeite had 
om op mijn telefoon het bestelmenu te 
openen, stuitte ik op een tweetal “ver-
dwaalde” Londenaren van een jaar of 
veertig die net de gokkast hadden leeg-
getrokken. Het waren Tottenham-sup-
porters die VIP-tickets hadden bemach-
tigd. Typische Engelse voetbalsupporters 
als je het mij vraagt. Elkaar voor de gek 
houden en klagen over het seizoen dat 
hun cluppie doormaakt. Gepassioneerd, 
maar altijd met een glimlach en met zelf-
spot. Zelfverzekerd en extravert, maar 
toch bescheiden en sympathiek. Ik raakte 
met hen in gesprek en ondanks dat mijn 
Engels nog niet op een indrukwekkend 
niveau zit en het Londense Cockney-ac-
cent nóg ingewikkelder te verstaan is, 
hadden we een klik. Praten over voetbal 
en darts, en ze zeiden wel tien keer dat 
ze het geweldig vonden dat ik als Neder-
landse toerist in mijn eentje een club als 
Watford ging bezoeken. Ze hielden een 
tafel voor mij bezet waarop ik een maal-
tijd kon bestellen en gaven me zelfs een 
afscheidsknuff el toen ze naar het stadion 
vertrokken. Ik voelde me als een kind in 
de snoepwinkel; die gastvrij-, luchtig- en »
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vriendelijkheid mis ik in ons eigen land 
tegenwoordig steeds meer. Je wordt niet 
raar aangekeken, mensen waarderen je 
komst, doen niet moeilijk en zijn sociaal 
aangelegd. Veel “working class”-volk. 
Turf maar eens hoe vaak mensen “cheers 
mate” tegen je zeggen als je een toilet-
deur voor ze openhoudt. 

Het Watford-stadion is een aanrader voor 
de old school stadionliefhebber. Prachtig 
gelegen midden in de stad met een heer-
lijke voetbalpub aan de andere kant van 
de straat: The Red Lion. Als liefhebber 
snel een vooraf besteld sjaaltje opge-
haald in de fanstore en op naar een vol-
gende schuimloze pint aldaar. Ik had het 
zo naar mijn zin dat de liters goudgeel 
vocht nóg sneller naar binnen vlogen dan 
tijdens carnaval in Klotland. Ik had bijna 
niet in de gaten hoe vlot het ging omdat 
ik zó op mijn gemak was door iets wat 
rationeel gezien eigenlijk helemaal niet 
zoveel voorstelt.

Watford zelf is geen denderende club, 
het staat niet bekend om haar fanatie-
ke achterban of geweldige historie. Het 
is wel de club van Elton John, de legen-
darische zanger. En ook de club die nog 
een lekker oud onderkomen heeft met 
de heerlijke naam “Vicarage Road”, ui-
teraard vernoemd naar de straat waar 
het stadion is gelegen zoals dat bij meer 
clubs in Engeland het geval is. De geel-
zwarte accenten rondom en in het stadi-
on vallen op. Een heerlijke matchday “un-
der the lights”. Het is een heerlijk gevoel 
als je enkele meters van het stadion staat 
en de mensenmassa voorbij ziet komen. 
Geen onnodig gezeik met supporters, 

geen treinsluizen of uitvakken als aqua-
riums, geen overload aan agenten met 
machtsvertoon of doorgesnoven figuren 
waar de maatschappij niets aan heeft. 
Wedstrijden tussen Engelse en Welshe 
clubs – Watford speelde tegen Swansea 
City – willen wel eens gevoelig liggen, 
maar dit affiche kwam daar niet voor in 
aanmerking. Het bleef dan ook bij een-
malige belediging toen de Swansea-aan-
hangers als “sheep shagging bastards” 
werden uitgemaakt. De manier van je 
ongenoegen uiten in Engeland is een 
behoorlijk stuk “vriendelijker” dan hier; 
dieren en seksuele terminologie spelen 
de hoofdrol terwijl in Nederland vooral 
ernstige ziektes de boventoon voeren.

Eenmaal binnen genoot ik van de om-
geving en mijn zitplaats aan de lange 
zijde, dicht op het veld. Lang niet uitver-
kocht, geen topsfeer en ook geen leuke 
pot, maar wel in een heerlijke oude bak 
waarvan er helaas al veel gesneuveld 
zijn in het Britse stadionlandschap. Wat-

»
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ford wint dankzij oudgediende Moussa 
Sissoko met 1-0 en ik haast me naar het 
station omdat Google Maps me had wijs 
gemaakt dat ik in tijdnood zou gaan ko-
men. Door de onnodige paniek die ik als 
wereldvreemde dorpeling kreeg, rende 
ik zelfs naar het verkeerde station. Het 
kwam gelukkig goed, want ook hier ge-
noeg opties om toch op de juiste bestem-
ming aan te komen. Liefst twee uur later 
was ik dan ook weer herenigd met mijn 
vrienden. Ook zij hadden een fantasti-
sche avond in het uitvak van het Emirates 
Stadium. Perfect toch, als je afzonderlijk 
van elkaar je trip zo kunt beleven. Het was 
een enorm succes. Klein smetje: een dag 
later kwamen we net wat tijd tekort om 
het oude Highbury van de buitenkant te 
bekijken, waar bijvoorbeeld een van mijn 
jeugdhelden Thierry Henry zijn hoogtij-
dagen beleefde. Maar ach, die kans komt 
ongetwijfeld nog een keer. Het huidige 
Arsenal-stadion is van de buitenkant best 
aardig en heeft een prima ligging, maar 
het is niet helemaal mijn “cup of tea”.

Je kunt het denk ik wel raden: net als 
alle vorige trips heeft ook deze drie-
daagse mijn passie voor Engels voetbal 
nog verder versterkt. Het is een soort 
bezetenheid die in het dagelijks leven ’s 
ochtends al begint als ik op de Livesco-
re-app naar het bovenaan vastgepinde 
Engelse speelschema kijk en zie dat er 
’s avonds een beladen wedstrijd van een 
traditieclub als Everton, Leeds, Newcast-
le, Nottingham Forest of Ipswich op de 
planning staat. Als ik zie wat voor gek-
kenhuis er op de tribune ontstaat als er 
een cruciale treffer wordt gescoord. Als ik 
zie hoe Engelsen meeleven op de tribune, 

in combinatie met de wisselwerking met 
de spelers op het veld. Als ik zie hoeveel 
adrenaline er los kan komen als de wed-
strijd ontbrandt. Die broeierige sfeer in 
sommige oude stadions. Nogmaals, het 
is maar net van welk type voetbalsfeer 
je houdt, want sommigen verklaren me 
voor gek en begrijpen dat gevoel niet. En 
ook in Engeland is de commercie in het 
voetbal natuurlijk gigantisch, zelfs on-
geëvenaard. Maar ik kan er nog steeds 
geen genoeg van krijgen en gelukkig de 
meeste Engelse supporters ook niet. Die 
houden van hun club, ongeacht de mega-
lomane eigenaar of het vreemdelingenle-
gioen op het veld. 

How f*cking good was that!

� Jelle van der Loo
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Veteranenproza

Jawel, u leest het goed! De Veteranen 
trainen op donderdagavond en niet ge-
heel toevallig juist dan. Het is immers 
clubavond en er is gelegenheid om dan 
ook uitgebreid voor de 3e helft van za-
terdag te oefenen. Om 11.22 uur zijn er 
slechts 7 aanmeldingen en begint vanaf 
nu de stortvloed van reminders op tot het 
gewenste aantal van 8 of 10 te komen. 
 
De training beperkt zich tot een onder-
ling partijtje op het pannaveldje. Het 
biedt enkel de mogelijkheid om -zij het 
beperkt- een positiespelletje te oefenen. 
Trainen op passen en trappen over af-
standen van meer als 5 meter zit er helaas 
niet in. Laat staan dat er geoefend wordt 
op aanvalsvormen, afwerken op goal, 
verdedigen en een wat uitgebreider posi-
tiespel. Verder is er geen sprake van een 
tactische oefenvorm. Desalniettemin ver-
laat men rond het klok 
van 21.00 uur het veld 
met een voldaan gevoel 
en verheugt men zich op 
de afsluiting van het be-
zoek aan het sportpark, 
waarbij de trainingsar-
beid weer teniet wordt 
gedaan met frikandellen, bitterballen, 
etc. en niet te vergeten wat gele rakkers. 

ET IS DONDERDAGOCHTEND 27 MAART ALS OM 7.42U DE UITNODIGINGS-APP VAN DE VET’S 
VERSCHIJNT OM DEEL TE NEMEN AAN DE TRAINING IN AANLOOP NAAR DE WEDSTRIJD VAN 
ZATERDAG. JAWEL, U LEEST HET GOED!

Voor zaterdag staat om 17.00 uur de 
thuiswedstrijd tegen de veteranen van 
Liessel op het programma. U weet wel, 
dat prachtige dorp met uitstekend ge-
meubileerde huizen waarvan zelfs de 
gordijnen zijn voorzien van handgrepen. 
Als op zaterdag de eerste spelers al ruim 
vooraf arriveren, aanschouwt men de 
wedstijd van de JO19-1 op het hoofd-
veld. Geïnspireerd door de acties van die 
jonge gasten, denkt men terug aan de 
tijden van weleer. Het loopvermogen, 
de intensiteit, handelingssnelheid, duel-
kracht, de voor-acties en de prachtige en 
precieze lange trappen, maken indruk. 
Vol van zelfvertrouwen en lopend naar 
het kleedlokaal bedenkt men zich dit 
zo meteen ook te gaan etaleren tegen 
Liessel. Tijdens de warming-up houden 
onze jongens zich schijnbaar nog in en 
is er van mogelijk zichtbare zweetdrup-

pels geen sprake. De 
technische staf gaat er 
van uit dat de voorge-
nomen intenties vanaf 
de eerste minuut van de 
wedstrijd, zullen resul-
teren in een explosieve 
uitbarsting van het voet-

bal van de Hollandse School wat ze in 
Liessel nog lang zullen heugen! Ook 

(door H.H., broer van Remco Campert) 

 “Tijdens de warming-up 
houden onze jongens  

zich schijnbaar nog in”
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wij spelen immers in het oranje! En……
er zijn wonderbaarlijk zelfs toeschou-
wers te ontdekken. Reden genoeg om 
een extreem hoog niveau te halen toch?  
 
Als snel blijkt deze illusie slechts zeer be-
perkte “gevonden waarheid” te zijn. Al 
binnen 1 minuut komen de rood-witten 
op voorsprong om bij rust de wedstrijd al 
beslist te hebben. Als je niet kunt winnen, 
zorg dan dat je tenmin-
ste niet verliest. Helaas is 
dat niet meer haalbaar. 
Het blijkt wederom dat 
passen en trappen het 
grootste probleem is en 
dat het onze voorhoe-
de maar niet lukt om de 
toch gekregen kansen 
ten verzilveren. Wellicht toch beter om de 
training te verleggen naar een half veld 
en juist deze basistechnieken te oefenen?  
Hoe dan ook, reden genoeg om deze 
analyse vroegtijdig te beëindigen en na-
drukkelijk te verleggen in de zaken waar-
in de veteranen wel de uitblinkers zijn. 
Zo schetste Joost in de vorige editie het 
verloop van een bestuursdienst waarbij 
de veteranen ook hun taken vervullen. 
Om nog maar niet te spreken van het 
verzorgen van de kleding voor de hele 
vereniging gedurende 9 jaren. De mees-
te veteranen hebben een lange staat van 
dienst als trainer, leider, scheidsrechter, 
commissielid en bestuursfuncties. Velen 
vervullen zo’n rol nog steeds en zo blij-
ken de veteranen toch te behoren tot 
de stille dragers van onze vereniging. 
Ook niet te vergeten het vier prinsen 
toernooi dat gedurende 4 edities uit de 
koker kwam van de veteranen. Met me-

dewerking van alle carnavalsverenigin-
gen en voetbalclubs in onze gemeente 
werden goede doelen geweldig onder-
steund. Hopelijk kan dit evenement weer 
nieuw leven ingeblazen worden. 
 
Terugkomend op de afloop na de spor-
tieve wedstrijd die zeer terecht werd 
gewonnen door Liessel; ‘Als na het 
laatste fluitsignaal de verkenners voor-

ruit zijn gestuurd voor 
het inspecteren van de 
kantine, maken de spe-
lers zich op voor het 
betreden daarvan.’ De 
teleurstelling maakt 
plaats voor een opge-
togen gevoel over de 
wedstrijden die komen 

gaan en waarbij voorruitgang de eni-
ge optie is. Al debatterend worden de 
kranen van de douches opengedraaid. 
Zodra het schuim van de shampoo zicht-
baar wordt, denkt men aan een gelijk 
uitziend schuim in een glas dat van on-
deren een lichtgele vloeistof bevat. Het 
sprookje van graan wat wel bier mocht 
worden in plaats van te worden ver-
werkt tot brood. Kortom: “Naar de kan-
tine en op naar de volgende week dus!” 
 
Ik was voornemens om dit korte literaire 
werkje af te sluiten met een lange prach-
tige volzin met ten minste 125 woorden 
voorzien van een uitgebreide terugblik 
op het hele proces en een uitgebreide 
wedstrijdanalyse waarbij alle facetten de 
revue zouden passeren met inbegrip van 
een lijst met aanbevelingen en adviezen, 
beoordelingsformulieren, trainingssche-
ma’s en wat al niet meer zei, met als doel 

 “Het blijkt wederom  
dat passen en trappen  

het grootste  
probleem is ”

»
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te komen tot een structureel verbeterde 
situatie betreffende de gestelde normen 
die we ons hebben voorgenomen en de 
mogelijk verhoogde toeschouwersaan-
tallen wat vervolgens zou moeten leiden 
tot een hogere kantineopbrengst, het-

geen een positieve uitwerking zal hebben 
voor het nog uit te werken VOP (Vetera-
nen Opleidingsplan), maar na 107 woor-
den neem ik me voor me te beperken tot 
een wat korter slotwoord: We hebben de 
3e helft gewonnen!� ▪

»

BORDSPONSOR

A.G.A. Terras
Aannemersbedrijf Geven B.V.
Art Garden
Assurantiekantoor Schriks
Auto Motive Asten
Autobedrijf Ad van de Ven
Autoschade van den Heuvel
BAA
Badkamer Exclusief
Bemeko Partyverhuur
Biketotaal Luke van Leeuwen
Quintes Pensioenadviseurs
BW Nobis Asten
Café de Engel
Charlaine Lingerie speciaalzaak 
Hem & Haar
Cora Techniek
De Beleving Restaurant
De Kleverij
Delta Beton B.V.
Excellence Interieurs
Expeditiebedrijf Manders
Frans van der Zanden B.V.  
      Minigraververhuur & grondwerken
Garage Vink Asten

Gebr. Van Eijk Transport
Geevers Classic Cars
Gevloerd door Dylan
Ghielen Orthopaedics
Grondverzet Herman Kessels
Bakker Bart/VOF v.d. Broek
Heldens Springkussen Verhuur
Het Wapen van Asten
Hoeben installaties
Inde Hypotheekelarij
Infinity Fitness
Jan Verhoeven Schilders- en  
    afwerkingsbedrijf
Jansen Staalbouw B.V.
Jumbo Someren
Juwelier van Bussel
Klijn Schildersbedrijf
Klus Wijs
Leenen doe ´t zelf
Linders Inspecties
Marks Wachters Notarissen
Midas Winkels
NHB Hekwerken
Oogwereld Philip Asten
Optiek Lenti
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De Grote NWC Quiz 2025
HET WAS VRIJDAG 14 MAART 2025. TIJD VOOR EEN NIEWE DE GROTE NWC QUIZ. ONZE GAST-
HEREN STONDEN WEDEROM TE PRONKEN IN HUN SMOKINGS, BEIDE MICROFOONS WERKTEN 
DIT JAAR, EN OOK HET TWEEDE SCHERM KON GEBRUIKT WORDEN. TECHNISCH WAS WAS ALLES 
PRIMA IN ORDE!

Dit jaar zouden 17 teams strijden om de 
grote bokaal. En het werd natuurlijk weer 
(on)gemeen spannend. De inmiddels 
gebruikelijke ronden werden gepresen-
teerd. Film, Media & Showbizz, Sport, 
Van Alles Wat en ook Licht uit, spot aan 
was er weer bij dit jaar. Daarna volgende 

een tussenronde over bijnamen, de mu-
ziek introotjes en als afsluiter de lokale 
ronde NWC, Asten & Brabant.
Uiteindelijk wist de Redactie van De 
Nieuwe NWC-er te winnen, voor de num-
mers 2, de Peter Verstappen Fanclub. Het 
hoofdbestuur veroverde hun plekje op 
het laagste treetje van het ereschavot 
en complementeerde zo de top 3. De re-
dactie won vooral dankzij een magistrale 
muziek ronde waarin ze een Full-Pull wis-
ten te halen, in een toch niet gemakke-
lijke muziek ronde waarin bands als The 
Knack met My Sharona geraden moesten 
worden. 
Maar De Grote NWC Quiz draait niet al-
leen om de overwinning, het is vooral een 
hele gezellige clubavond, waarin je kunt 
pochen tegen je vrienden over je kennis 
over bijvoorbeeld dames ondergoed of 
beelden in Asten. Al met al was het weer 
een geslaagde avond. Op naar de vol-
gende19de editie ergens in maart 2026, 
en we hopen dan weer op meer dan 20 
teams! � ▪

1

2
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*=inmiddels overleden

Jan Slaats*� 4 mei 1929
Piet v.d.Zanden*� 4 mei 1929 
Antoon van Asten*� 20 maart 1944
Frans Hoebens*� 8 juni 1945
Jan van Lierop *� 14 juni 1948 
Ben Martens*� 21 mei 1957
Harry van Oosterhout*� 12 juni 1969     
	 postuum tot erelid benoemd
Driek Crooijmans *� 5 juni 1972       
� was tevens ere-voorzitter
Cor Clevis*� 30 juni 1972
Bertus van Oosterhout*� 1 september 1978
Hans van Lierop� 6 september 1982

Jac Huijsmans� 27 september 1993	
Antoon Leenen*� 27 september 1993
Frans v/d Waarsenburg*� 27 september 1999
Hennie Hoeben� 27 september 1999
Peter van Heugten*� 11 mei 2002
Piet v.d. Heuvel*� 11 mei 2002
Theo Maas*� 11 mei 2002
Ricus Verhees*� 26 februari 2008      
� postuum tot erelid benoemd
Johan Janssen� 29 oktober 2014
Peter van den Akker� 29 oktober 2014
Wim Geboers� 7 oktober 2021 
Jac van Oosterhout� 12 november 2024

ERELEDEN 

LEDEN VAN VERDIENSTE
Marinus van Oosterhout *	 10 maart 1976
Johan van Oosterhout   	 12 juni 1978
Harrie Bakens * 	 22 januari 1980
Martien van Bommel *	 22 januari 1980
Chris van Bommel * 	 22 januari 1980
Antoon v.d. Boomen *	 22 januari 1980
Piet Bosch *	 22 januari 1980
Antoon Cortenbach*	 22 januari 1980
Hans van Lierop	 22 januari 1980
Martien Loomans*	 22 januari 1980
Frans v.d. Moosdijk*	 22 januari 1980
Ad Seijkens *	 22 januari 1980
Jo Steijvers*	 22 januari 1980
Ricus Verhees *	 22 januari 1980
Martinus v.d. Wallen *	 22 januari 1980
Peter van Heugten*	 22 januari 1980
Thieu v.d. Vorst	 12 oktober 1981
Wim van Oosterhout	 17 september 1984
Jos Korff *	 21 september 1987
Gerard v.d. Moosdijk	 21 september 1987
Hendrik Seijkens* 	 25 september 1989
Henk Welten	 25 september 1989
Sjang Stevens*	 24 september 1990
Antoon Leenen*	 24 september 1990
Henk Hoeks	 30 september 1991 
Harrie van der Steen*	 28 september 1992

Tonny v. Bogget*� 27 september 1993
Wim van den Eijnden*� 28 september 1998
Jac van Bussel� 27 september 1999
Toos Seijkens*� 27 september 1999	
Jan Smits* � 25 september 2000
Lenie Verdonschot� 24 september 2001
Karel Driessen*� 13 juni 2011
Jan Vlemmings*� 22 oktober 2012
Jan van Bussel� 22 oktober 2012
Gerard van der Loo � 22 oktober 2012
Rini Zegers� 30 september 2013
Jac van Oosterhout� 7 oktober 2015
Regina Thijs � 7 oktober 2015
Patrick van Dijk� 7 oktober 2015
Louis van den Boer� 25 september 2018
Frits Hoebergen� 22 oktober 2019
Tiny Werts � 7 oktober 2021
Wim Vaes� 12 november 2024
Henk van Heugten� 12 november 2024 
Jan Mennen� 12 november 2024
Edwin van Erp� 12 november 2024
Arian Verrijt� 12 november 2024
Tony Werts� 9 januari 2025 
Rien van Pelt� 9 januari 2025
Bertus van Oosterhout� 9 januari 2025
John Verspeek� 9 januari 2025

NWC-ERS
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Onze vaste rubriek waarin we argeloze 
kantine-reling-hangers, uitkijkend over 
het immer groene, egale en strak belijnde 
hoofdveld, het hemd van het lijf vragen. 
Deze keer in ‘Over de reling’:

Hallo. Dat is een bekend gezicht... Zou je je eens 
voor kunnen stellen aan de lezer die je niet me-
teen herkent?
Hallo. Ik ben Henry van Alebeek, oud-hoofdtrai-
ner van NWC voor drie seizoenen, van 2013 tot 
2016.

Wat een eer! En waarom hangt deze oud-hoofd-
trainer op een zondagmiddag over de reling bij 
zijn oude club?
Nou, ik ben hier omdat ik behalve drie jaar NWC 
ook zes jaar Schijndel heb getraind. En omdat die 
nu tegen mekaar spelen en ik het leuk vind om 
weer es op mijn ouwe club te zijn, mensen zien 
die ik ken, dus vandaar.

Ben je nog trainer?
Nee ik ben anderhalf jaar geleden gestopt als 
voetbaltrainer.

Hoezo? Je bent nog kei-jong, jaartje of veertig 
denk ik...
Dankjewel. Ik ben nu sportcoach bij de gemeente 
Meierijstad. En op een gegeven moment was ik er 
klaar mee gewoon. Als ik kijk hoe het tegenwoor-
dig gaat bij de clubs, hoe de mentaliteit is, en 
als je dan ziet dat jij als trainer harder werkt dan 
de spelers dan wordt het tijd om te stoppen. Let 

op, ik zeg niet dat het vroeger beter was, maar 
wel anders. Clubs zouden vind ik één en ander 
voor de spelers wat meer mogen afbakenen. 
De spelers worden wat te veel gepamperd wat 
mij betreft, het wordt ze veel te veel naar de zin 
gemaakt. Hoe laat willen ze trainen, compleet 
tenue, met de bus naar wedstrijden, spelen en 
trainen op kunstgras, perfecte ballen, trainings-
kampen in de zon, noem maar op. En hierin pas 
ik als trainer eigenlijk niet meer zo goed. 
En ik vond dat de clubs qua beleid te kort scho-
ten om een goede doorstroom naar het eerste te 
krijgen en te houden. Ze zijn daar wat te laks in 
waardoor goede lokale spelers niet in het eerste 
komen te spelen. 
Bijvoorbeeld hoe clubs omgaan met de teams 
onder de 23, wat ook lastig genoeg is voor de 
clubs om dit goed te regelen. Maar de bereidheid 
onder spelers is anders geworden, niet per se 

Over de RelingOver de Reling

»



slechter, maar anders, en clubs zouden daar een 
rol in moeten spelen. En als je daar last van krijgt 
kun je beter stoppen als trainer. Wat mij betreft 
moet het op zondagmiddag op het veld gebeu-
ren, daar moet de prioriteit van de club liggen.

Een heel betoog! Dank daarvoor. Heb je nog 
een mooie uitsmijter Henry?
As ge kansen ziet, moet ge ze oprapen! En as ge 
talent hebt, moet ge d’r iets mee doen!

Dankjewel!          
Graag gedaan.  ▪

»

SPONSOREN KOFFIEBEKERS
Bouwbedrijf Dobu B.V.
Caravans Vinken Asten
Klus Wijs

Malex Automotive
SHI B.V.
Verbugt IT

BORDSPONSOR (VERVOLG)

Plus Erik Gorissen
R vd Eijnden Timmerwerken
Schadeservice van Geffen
Schurian assurantiekantoor
Slagerij Gebr. Hoeben
Staals & van de Laar 
Stienen Trading B.V.
Straalbedrijf Asten
Strik-van Seggelen 
Telecombinatie Asten B.V.
Tralé Promotions
Tulkens Makelaardij Van Bussel 
Metaaltechniek

Van Horssen wegenbouw B.V.
Van Roy & van Diessen 
Daktechniek
Van Seccelen Trading
Verdonschot Mode
Verstappen Tweewielers
VHI Koudetechniek
Van Roij Fasteners Europe B.V.
Welkoop Someren
Wesa Tuinhout
Wiegers XL
Wooncentrum Berkvens
Z.O.N. Uitzendgroep B.V.
Vlemmix Aanhangers B.V.
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Hey Keeper, wat is je naam?
Simon Eickmans

Hoelang ben je al keeper bij 
NWC?
2 seizoenen

Wanneer dacht jij, ik ga 
keepen!
Nadat ik had meegedaan met 
de Erima dagen en ik merkte 
dat ik het leuk vond en dit 
goed kon.

Wat vindt je leuk aan 
keepen?
Zorgen dat de tegenstander 
niet kan scoren door de bal 
tegen te houden. 
 
Zijn er ook minder leuke 
kanten aan doelman zijn?
Dat je niet alle ballen kan 
tegenhouden omdat ik dan 
denk dat had ik beter moeten 
doen. 

 Ben je nooit bang als zo’n 
bal heel hard op je af komt?
Nee, in het begin vond ik dat 
wel spannend omdat ik niet 
wist hoe ik hem tegen kon 
houden.
 
Doet het geen pijn als je 
duikt en dan zo op je zij valt?
Nee ik heb door mijn vorige 
sport geleerd hoe je kan 
vallen.

Wat is belangrijk om als 
keeper te doen voor je team?
Ik kan de hele wedstrijd over 
het veld goed bekijken dus 
roep ook weleens iets om het 
team te helpen en om mij te 
helpen wanneer de bal nog te 
ver weg is.
 
Waar moet het team rekening 
mee houden ten opzichte van 
de keeper?

ONDER DE LAT

ENIGE TIJD GELEDEN IS BINNEN NWC DOOR EEN AANTAL LEDEN HET PROJECT ‘KEEPEN IS LEUK’ 
OPGESTART OMDAT WE SPECIALE AANDACHT WILLEN GEVEN AAN DEZE SPECIALE POSITIE BINNEN 
HET VOETBAL. IN DEZE EDITIE GEVEN WE HET WOORD AAN SIMON EICKMANS, KEEPER VAN NWC 
JO10-4.

Waarom is  
keepen leuk?

»
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Dat ik de bal mag uitschieten 
en weg kan halen dus dat 
ze hem niet voor mij weg 
schieten. Ik roep dan heel 
vaak LOS! Ook vind ik het 
fijn dat wanneer we winnen 
er dan wordt gezegd dat ik 
goed heb gekeept omdat er 
weinig tegengoals zijn geweest 
en ik vind het fijn als ze mij 
betrekken bij een goal doordat 
ik daar ook aan meehelp.
 
In welk team sta je dit  
seizoen onder de lat?
JO10-4
 
Bij NWC krijg je ook keeper-
straining. Is dat niet erg 
zwaar om er ook nog bij te 
doen?

Nee dat is juist super leuk, 
ik leer daar veel van en ga 
op zondag ook nog naar 
keeperstraining bij Helmond 
Sport. Ik vind het juist leuk om 
te keepen en doe dit ook graag 
bij het buitenspelen.
 
Wie is/zijn je keeperstrai-
ner(s)?
Jos en Bjorn
 
Wat vindt je het leukst bij de 
keeperstraining?
Dat ik er veel van leer en 
daardoor beter ga keepen 
waardoor er weinig goals 
komen tijdens een wedstrijd 
ook krijg ik complimentjes 
waardoor ik geloof dat ik goed 
kan keepen

 Wat wil je nog heel graag 
beter leren als keeper?
Duiken en de bal meteen klem 
hebben.
 
Als je als keeper een fout 
maakt, kan ’t zomaar een 
doelpunt voor de tegenstan-
der zijn. Hoe ga je daarmee 
om?
Soms vind ik dat erg lastig 
omdat ik dan het gevoel heb 
dat ik het team niet help
 
Wie is jou grote voorbeeld in 
de goal?
Bart Verbruggen
 
Wat maakt hem zo’n goeie 
keeper?
Hij voetbalt mee en laat daarin 
de kracht van het voetbalspel 
zien
 
Hoe hoop je dat dit seizoen 
eruit ziet?
Leuk en gezellig, ook vind 
ik het echt heel leuk dat we 
eerste kunnen worden van dit 
kwart. 
We hebben veel geleerd en 
veel gewonnen en we zijn 
daardoor een leuk team wat 
elkaar helpt.
 
Veel plezier en succes in  
JO10-4 dit jaar!� ▪

ONDER DE LAT
»
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